
Simulatie: de keizerskroning van Karel de Grote in 800 

Verteller: Karel de Grote was zeer gelovig. Hij zag het als zijn 

heilige plicht om het christendom en de kerk te beschermen 

tegen “heidenen”. Bovendien was hij ervan overtuigd dat hij 

regeerde in naam van God en dat Hij Karel had gevraagd om de 

heidense volken aan de grenzen van zijn rijk te bekeren. Karel 

vocht onder meer een 30 jaar durende oorlog uit tegen de 

Saksen, waarna hij er eindelijk in slaagde hen te dwingen zich te 

bekeren tot het christendom. 

Eind 800 reisde Karel de Grote naar Rome om paus Leo III te 

beschermen tegen plaatselijke tegenstanders. De paus nodigde 

Karel uit tijdens de misviering op kerstdag 800: 

Paus: Gij, Karel, koning der Franken, kniel voor de almachtige 

Heer. 

Karel: Uwe Heiligheid, hierbij kniel ik, opdat het Gods wil is. 

Paus: Gij hebt bewezen dat gij mij en de Kerk, maar bovenal 

God trouw bent door uw strijdlustigheid en moed het heidense 

volk dat ons bedreigde, te verjagen. 

Karel: God heeft mij het recht gegeven te heersen uwe 

Heiligheid, ik heb enkel mijn plicht vervuld. 

Paus: Gij stelt u ten dienste van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Tot op heden was er niemand die zich hiervoor 

zo sterk inzette. Vandaar dat ik u wil belonen. 

Verteller: De paus nam de keizerskroon die één van zijn 

dienaren hem aanreikte, met beide handen vast. Hij sprak 

daarbij de woorden: 

Paus: Heer, ik stel u voor Karel de Grote, de wereldlijke 

verdediger van het christendom, die U eer betoont en U voor 

eeuwig zal dienen, bent u bereid hem hierin te steunen? 

Klasgroep: God bescherm Karel de Grote! 

Paus: Hierbij kroon ik, u, Karel de Grote, koning der Franken, 

tot keizer der Romeinen, op deze kerstdag 800, moge Gij het 



nieuwe licht van de wereld zijn, zoals ook Jezus Christus dit 

was bij zijn geboorte. 

Verteller: Hierbij zette de paus de keizerskroon op het hoofd 

van Karel.  

Die wist niet wat hij hoorde, opeens riep de paus hem uit tot 

keizer, hij was erg verrast door het voorval. 

Karel: Uwe Heiligheid, ik had niet verwacht dat u van plan was 

mij tot keizer te kronen. Ik voel me vereerd, maar tegelijkertijd 

ben ik radeloos… 

Paus: U kent uw missie keizer Karel, blijf uw heilige plicht 

vervullen en bekeer de heidenen die de ware God weigeren te 

erkennen. 

Verteller: De paus deed een stapje achteruit en verliet de zaal. 

Hierbij spraken twee van Karels Gallo-Romeinse bisschoppen 

tot elkaar. 

Bisschop 1: Onze heer is eindelijk tot keizer gekroond! Na 300 

jaar is er eindelijk een nieuwe keizer! 

Bisschop 2: Inderdaad! Hopelijk is dit het begin van het 

herstel van het ooit zo machtige Romeinse Rijk waar we zo op 

hopen. 

Verteller: Hierbij was de kroningsplechtigheid ten einde en 

verlieten alle betrokkenen trots de kerk, met de nieuwe keizer 

op kop. 


